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Het goede deel
Arie van der Stoep

Jezus kennen is eeuwig leven. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven (1 Johannes 5:12). Toch willen
we meer dan wéten dat we eeuwig leven hebben. Jezus is immers het eeuwige leven in persoon.
We willen Hém! En hierom draait het hele Evangelie: dat wij Jezus persoonlijk leren kennen (1) en
Hij voor ons het leven zal zijn (2). Dit gaat heel ver.

Wat God in ons wil bewerken, is dat Jezus in ons leeft en wij Uit Hem leven (3).

Zelf bad Jezus hierom tot de Vader: ... zoals U, Vader, in Mij en Ik in u, dat ook zij in Ons zijn, ... (4). Dat
wij dus één met Jezus en de Vader zijn. Zo één als Hij en de Vader één zijn. Dat wij dus in ons spreken,
doen en hoe we zijn, zo één met Jezus zijn, dat ... de wereld zal geloven, dat U Mij gezonden hebt.
Omdat wie ons ziet, Hem in ons zal zien @).

Je schat

Dit gebeurt! Daarin mogen we God vertrouwen. De kracht van zijn Woord en van zijn Geest zal ons met
Jezus verbinden en vol maken van Hem. Door geloof in Hem. Dit is de betekenis van Jezus’ belofte: Wie
in de Zoon gelooft, hééft eeuwig leven (Johannes 3:36). Jezus woont in je (3)!

Daarom breken we het brood en drinken we de wijn. Al is dat ndg zo'n klein beetje, het is genoeg!
Want het verbindt ons met Hem. Omdat Hijzelf het ons heeft gezegd, dit te doen. Zijn woord, zijn
opdracht legt die levende verbinding met Hem en versterkt zijn leven in ons. Om Hem te 'kennen’.

Hem kennen - in de Bijbel is dat: Hem persoonlijk kennen, deel hebben aan Hem. In die relatie vervult
Hij je hart met zichzelf. Temidden van wat je denkt en doet en waarmee je ook bezig bent. Hem kennen
is: je leeft voor Hem, mét Hem, Uit Hem! Je leeft naar Hem toe! (5) Met elke stap die je zet.

Want Jezus is je schat! En de omgang met Hem is je schat! Alles wat dat in de weg staat, 'verkoop' je,
doe je weg, zegt Jezus. Want zo kom je terecht bij zijn gelijkenis over die mens die een schat in een
akker vond (6) en daarom die akker wilde bezitten.

‘Kostbaarder dan koralen’

Die akker is namelijk die ene akker van je geloof in Jezus. Daarin vind je die schat van het Hem kennen
en van de persoonlijke omgang met Hem. Waarin Hij je leven is. Die akker, dat levende geloof in Jezus,
willen ook wij. Dus ‘verkopen’ ook wij alles wat dat in de weg staat. Want die schat is ons alles waard!
Die is kostbaarder dan koralen; al wat je kunt begeren, kan haar niet evenaren, zegt de Spreuken-
schrijver (7). Het is het ‘goede deel dat Maria had uitgekozen en, zei Jezus, dat van haar niet zal worden
weggenomen (8). Netzomin als van ons!

Uit de Bijbel:

(1) Filippenzen 3:8-10.
... Ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. ...



(2) Filippenzen 1:21.
... het leven is (voor) mij: Christus.

(3) Galaten 2:20.
... toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. ...

4) Johannes 17:21.

Opdat zij allen één zijn, gelijk U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld zal
geloven, dat U Mij gezonden hebt.

(5) 2 Korintiérs 5:15.

... opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en
opgewekt.

(6) Matteiis 13:44.
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en
verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.

(7) Spreuken 3:13-15.

Welzalig de mens die wijsheid (= Jezus die in je woont - AvdS) vindt, ... Zij is kostbaarder dan koralen, al
wat je kunt begeren, kan haar niet evenaren.

(8 Lucas 10:42.

... weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal
worden weggenomen.
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